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De rooms-katholieke Mariakerk of Koepelkerk te Bussum | 
Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand 

Bouwjaar: 1921 | Architect: Joseph Cuypers met medewerking van Pierre Cuypers jr. | Rijksmonument ID: 513238

D e kerk, ook bekend als Koepelkerk, is in 1921 onder leiding van de architect 
Jos Cuypers. De vader van Jos Cuypers was Pierre Cuypers, de bekendste 

neogotische architect van ons land, bekend van o.a. de Dongense Koepelkerk of de 
Laurentiuskerk (1921), het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. De 
eerste steen van de kerk werd gelegd op 14 juni 1920 en al op 19 december 1921 
werd de kerk in gebruik genomen. Op 21 oktober werd de kerk geconsacreerd. 

De koepel                                                                                                                                   
Wat het meest opvallende onderdeel van deze kerk, blijkt 
al uit de bijnaam: de koepel. De koepel komt uit op acht 
bogen. De grootte van de bogen is afwisselend groot - 
klein - groot - klein. Dit is ook te zien aan de koepel zelf. 
Boven een grote boog bevinden zich drie ramen, en boven 
een klein boog twee ramen. Bovenop de koepel bevindt 
zich een torenachtig uitstulpsel: de lantaarn, als lichtbron 
te verwaarlozen. Bij de restauratie van de kerk in 1999 is 
de lantaarn voorzien van een reflecterend vlak. Doordat het 

vlak beschenen kan worden door middel van lampen die op 
een soort kroonluchter onder het vlak hangen, kan de kerk beter worden verlicht; 
het licht vanuit één centraal punt.       ▶ pagina 3

5 mei 2023

2

© De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad -19-08-1921



5 mei 2023

3

De Baksteen                                                                                                                           
Kenmerkend bouwmateriaal voor de tijd waarin de kerk is gebouwd, is baksteen. 
Ook voor de Mariakerk is hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Dat er zelfs met 
een eenvoudige baksteen decoratief gewerkt kan worden, kunt u zien aan de 
verschillende kleuren die zijn gebruikt. En aan de bijzondere hoekoplossingen. 

De glas-in-loodramen                                                                                                                          
De verscheidene glas-in-loodramen in de kerk zijn gemaakt 
door verschillende kunstenaars. De vijf ramen boven de entree 
zijn ontworpen door Lambert Lourijsen en zijn zeer bijzonder. 
De gebruikelijke recht horizontale bindijzers tussen de 
glasdelen ontbreken namelijk. Dat wil zeggen, ze zijn er 
natuurlijk wel, maar ze zijn onderdeel van de afbeelding die 
doorloopt over de vijf ramen. De hoge ramen aan de zijkanten 

van de kerk zijn van een andere (onbekende) kunstenaar, maar hebben ook de 
soortgelijke blauwe en gele kleur als de ramen van Lourijsen. Ook de ramen 
onderaan de koepel zijn blauw en geel. De kleinere ramen boven de Piëta en 
tegenoverliggende Maria-icoon, hebben een heel andere stijl. De afbeeldingen 
zijn veel drukker en bonter van kleur. Ondanks dat ze niet van dezelfde maker zijn 
(de ramen boven de Mariaicoon zijn afkomstig uit het atelier van Jos Cuypers en 
die boven de Piëta zijn ontworpen door mevrouw C. Alberdingk), lijken ze toch op 
elkaar. 

Wat is er nog meer te zien 


1. Beelden                                                                                                                                  
De beelden boven de pilaren in de koepel zijn van hout en ontworpen door Jos 
Kuijpers, de architect. Voorin staan Petrus en Paulus, aan de zijkant de vier 
evangelisten en twee beelden achter in de kerk stellen de H. Willibrordus en de  H. 
Bonifatius voor.
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2. Tabernakel                                                                                                                                             
In het tabernakel worden de geconsacreerde hosties bewaard. Op de deur staat het 
Lam Gods afgebeeld: het symbol van Christus. Deze deur, het kruis en de kandelaars 
zijn, in verschillende periodes, vervaadgid door leden van het belende 
edelsmedemgeslacht Brom. 

3. Doopvont                                                                                                                                               
Op de doopvont staat een Pheonix (feniks). Vanuit de traditie wordt verteld dat deze 
vogel eens in 1000 jaar in vuur opgaat en daaruit herrijst. Het is dan ook een goed 
symbool op de doopvont, waar de gedoopte een nieuw leven krijgt aangereikt.   

4. Godslamp                                                                                                                                               
Zoals in alle katholieke kerken hangt ook hier de Godslamp. Deze brandt dag en 
nacht bij het  Aller Heiligste (voorschrift vanaf de 13e eeuw) behalve op Goede 
Vrijdag. 

5. Altaarschilderingen                                                                                                                                               
De schilderingen 
(fresco’s) boven en 
achter het altaar en in 
de negen nissen werden 
gemaakt door de 
Benedictijner monnik 
Francois Mes. De 
centrale schildering stelt 
de ten hemelopneming 
van Maria.  

6. Kruisbeeld                                                                                                                                              
Het corpus - uit de 17e eeuw - is door de zusters van het Olavhuis aan de kerk 
geschonken, toen zij uit Bussum vertrokken.  

7. Reliëf van Christus                                                                                                                                              
Rechts van het priesterkoor ziet men een reliëf van Christus 
omgeven door heiligen. Het was de omlijsting van het Heilig-
Hartaltaar dat hier vroeger stond.   
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8. Kruiswegstaties Doopvont                                                                                                                                               
De kruisweg is een onderdeel van de traditie van het christelijke paasfeest. Het 
is een weergave van de lijdensweg van Christus. De kruiswegstaties zijn 
afkomstig uit de Heilig-Hartkerk en zijn gemaakt door de bekende 
beeldhouwer Mari Andriessen (maker van o.a. de Dokwerker in Amsterdam).  

9. Schilderingen boven de biechtstoelen                                                                                                                                            
Boven de vier biechtstoelen zijn fresco’s van Bijbelfragmenten aangebracht: 
Petrus nadat hij Jezus drie keer verloochende, Maria Magdalena, de terugkeer 
van de verloren zoon en de Goede Herder met het verloren schaap. 

10. Maria-altaar Doopvont                                                                                                                                               
Hier hangt de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijdurende Bijstand, later wel 
de “Maria van het lijden” genoemd. Het is een kopie van een Griekse icoon uit 
de 16de eeuw.  

11. Piëta                                                                                                                                                
Piëta is in de kunst de benaming 
voor een afbeelding of uitbeelding 
van de dode Christus vergezeld 
door Maria of engelen.  

12. Gedachteniskapel                                                                                                                                          
Links en rechts op de muur hangen 
gedachteniskruisjes met daarop de 
namen van overleden pracianen. 

13. Mozaiëk                                                                                                                                              
Buiten, boven de hoofdingang bevindt zich een afbeelding van Maria en het 
kind Jezus in mozaiëk weergegeven.  
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